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Kerstwens namens de redactie 

Anno Kerst 2025. We leven in een donkere wereld.  

In het donker kan een klein lichtje al heel veel zichtbaar maken. 

Het Kerstverhaal vertelt over licht. De engelen brengen licht. De ster boven de stal geeft licht. De 

herders zien het, en de wijzen zien het. Jezus heeft veel licht gebracht: het licht van Heil, Troost, 

Hoop Vertrouwen en Kracht. Voor toen, voor nu en de toekomst. 

Dat wij Lichtdragers mogen zijn. Nu, en 2026+ 

 

Kerkdiensten 

24 december 2025 Kerstnachtdienst 21:45 uur Halsteren.  

   Voorganger: ds. Hans de Bie uit ’s Gravenpolder 

   Collecten: 1. Zending 2. Pastoraat 3. Onderhoud  

   kerken 

25 december 2025 09:45 uur Nieuw-Vossemeer. Voorganger:  

   Ds. Marina van der Zwaag. 

   Collecte: KiA – Armoedebestrijding in Nederland 

28 december 2025 10.00 uur Halsteren. Mevr. B. de Waal uit Zegge.  

   Collecten: 1. Pastoraat 2. Diaconie 3. Onderhoud  

   kerken 

31 december 2025 19.00 uur Nieuw-Vossemeer. Voorganger:  

   ds. M. van der  Zwaag. 

   Collecten: 1. Oudejaarscollecte 2. Predikantsplaats 

   3. Onderhoud kerken  

1 januari 2026  11.00 uur, Halsteren. Ochtengebed. Dit ochtendgebed  

   wordt verzorgd door gemeenteleden. 

   De collecte is voor adoptiekindje Ruth van World Vision.  

4 januari 2026  10.00 uur Halsteren. Voorganger: ds. Niels den Toom  

   uit Breda.  
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   Collecten: 1. Diaconie 2. Pastoraat 3. Onderhoud kerken 

11 januari 202  10.00 uur Nieuw-Vossemeer. Voorganger: ds. Hans de Bie uit  

   ’s Gravenpolder.  

   Collecten: 1. Noodhulp voor Oekraïne (KiA) 2. ZWO 3. Onderhoud kerken 

 18 januari 2026 10.00 uur Halsteren. Oecumenische viering Voorgangers:  

   Pastor Ad van Rouwendal en ds. Marina van der Zwaag,  

   Collecten: 1. Project Oecumenische dienst – stichting Leergeld  

   2. Pastoraat 3. Onderhoud kerken 

 25 januari 2026 10.00 uur Nieuw-Vossemeer. Voorganger: ds. Marloes Meijer. 

   Collecten: 1. Protestantse Kerk Jonge Generaties 2. Pastoraat  

   3. Onderhoud kerken 

         

Bij de diensten 

24 december 2025  Start 21:45 uur met samenzang. Marlotte van ’t Hoff, sopraan met begeleiding 

   op de piano door Marco van ‘t Hoff verlenen medewerking aan deze dienst.  

25 december 2025  Zanggroep Glorify verleent medewerking aan deze dienst. 

1 januari 2026  Op 1 januari 2026 bent u uitgenodigd in de Martinuskerk te Halsteren  

   om vanaf 10:30 uur elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen  

   voor 2026 onder het genot van een koffie en thee. Om 11:00 uur is er  

   een kort ochtendgebed wat verzorgd wordt door Mw. Lia Rozendaal,  

   Mw. Elza van de Riet en de heer Piet Ram.  

   Na het ochtendgebed proosten wij op het nieuwe jaar 2026. 

18 januari 2025 Oecumenische viering m.m.v. muzikant en zanger Jan Verswijveren. 

25 januari 2026 Zie de uitnodiging op pagina 5. 

 

Alle diensten kunt u meekijken/beleven via www.pghnv.nl/live 

 

Agenda 

3 januari 2026  Open Kerk, Nieuwjaarsreceptie, Sint-Martinuskerk 11.00 uur.  

31 januari 2026 Samenzang in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Aanvang 16.00 uur. 

 

Inspiratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pghnv.nl/live
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Van de Predikant 

Op zoek naar een kind 

Linda’s opa is niet alleen lief en oud, hij heeft ook nog iets bijzonders. Hij kan toneelspelen. Samen 

met een paar andere oude mensen zit hij in de toneelclub van het dorp. En ieder jaar met 

Kerstmis geeft die toneelclub een kerstvoorstelling in de grote zaal van het bejaardenhuis. Voor 

alle mensen die er wonen, voor hun kinderen en hun kleinkinderen, en voor hun buren en 

vrienden en bekenden. Nou ja, eigenlijk voor iedereen die wil komen. En ieder jaar opnieuw zit die 

grote zaal mudje- en mudjevol. Linda krijgt van opa altijd een heel goed plekje. Eerst is er dan een 

toneelstuk, waarin opa ook meespeelt. Dan worden er liedjes gezongen, en daarna komt het: de 

kinderen mogen zich verkleden als engel of herder of schaap. Alle lichten gaan uit, en alle kaarsjes 

aan. Dan gaat het gordijn opzij, en zie je een prachtige kerststal, met stro en takken en groen en 

mos. In de stal zit Maria, met haar baby op schoot. Geen pop of zoiets lulligs, nee een echt kindje, 

heel lief. En als het lacht, moeten alle kinderen lachen, en als het huilt ook. Opa is meestal Jozef of 

de oudste herder, en alle kinderen die zich verkleed hebben, mogen meespelen. Dus Linda is heel 

trots op haar opa. Dat mag iedereen weten. Op dinsdag, wanneer de toneelclub aan het oefenen 

is, gaat Linda weleens kijken. Maar deze dinsdag, de dinsdag voor Kerstmis, zitten de mensen van 

de toneelclub sombertjes bij elkaar. Linda ziet meteen dat er iets mis is. 'Wat is er, opa?', vraagt ze. 

En dan zegt opa dat het kerstspel deze keer misschien niet zal kunnen doorgaan. Er is in het dorp 

geen enkel kindje geboren dit jaar. Ze hebben het onderhand al aan iedereen gevraagd, maar 

niemand weet een moeder met een baby, die voor Maria en Jezus kunnen spelen. "t Is toch 

triestig', zucht opa. 'Nancy heeft een klein broertje', zegt Linda. 'Hoe klein?', vragen ze allemaal 

tegelijk. 'Nog maar een heel klein uppie', zegt Linda. 'Twee maanden of zo'. ‘Waar wonen die dan?', 

vraagt opa verbaasd. 'Ik ken ze niet; dat weet ik zeker'. 'Ze wonen hier ook nog maar pas', zegt 

Linda. 'Ze wonen op de Essebaan. Nancy's moeder is hartstikke aardig. Ze doet het vast, opa'. 

'Essebaan, Essebaan..., zegt meneer Timmers nadenkend, 'daar zitten toch asielzoekers?'.  'Ja, 

daar', roept Linda blij, 'daar is het'.  'Maar dat kunnen we toch niet doen?', zegt meneer Timmers. 

'Vlúchtelingen?’ ‘Mogen die niet meedoen?', vraagt Linda verbaasd. 'Ben je mal', lacht opa. 

'Natuurlijk mogen die meedoen'. En hij vraagt aan mevrouw Simons, die een auto heeft, of ze nu 

meteen kunnen gaan kijken. Linda is er nu toch, en zij weet de weg. Een kwartier later zijn ze bij 

het asielzoekerscentrum. Een heleboel caravans, waarin de mensen wonen, en een stenen 

gebouw. Daar gaan ze naar binnen, en opa legt aan een meneer uit wat ze komen doen. 'O, de 

familie Dja'ou', zegt de man. 'Wacht, dan loop ik even met u mee, want ze spreken nog geen 

Nederlands. Ja, ze hebben een baby; dat klopt. Het kindje is op de vlucht geboren, bijna langs de 

kant van de weg. Gelukkig hebben goede mensen die vrouw geholpen, en haar een schuur 

aangewezen. Ja ja, kerstverhalen genoeg in de wereld'. Linda klopt aan bij de caravan waar Nancy 

met haar familie woont. Een jonge vrouw doet open. 'Jezus, Driek', fluistert meneer Timmers tegen 

opa, 'ze is pikzwart. Dat kán toch niet, man'.  'Je hebt toch gehoord wat die man daarnet vertelde', 

fluistert opa terug, ‘geboren in een schuur langs de kant van de weg. Het kan dus wel'. De man van 

het asielzoekerscentrum legt Nancy's moeder in het Ethiopisch uit wat al die mensen komen doen. 

Ze lacht. Een prachtig witte, stralende lach in een donker gezicht. Ze nodigt hen binnen. Er is maar 

weinig plaats in de kleine kamer. Ze zitten op de twee stoelen en op het randje van de tafel. Nancy 

en Linda zoeken een plekje op de grond. De vrouw pakt de baby uit zijn wiegje. Hij slaapt nog, en 

hij wrijft met zijn zwarte knuistjes over zijn piepkleine neusje. Dan begint de vrouw te praten in 

haar eigen taal. De man van het asielzoekerscentrum legt uit wat zij zegt. 'Ons land is afgepakt', 

zegt ze. 'Ons huis is verbrand, onze akker verwoest. Wij zijn gevlucht. Hadden alles verloren, 

hadden alle moed verloren. Toen kwam dit nieuwe kind, nieuw leven, nieuwe hoop voor ons, 

mensen'. 'Ze is blij', zegt de man van het asielzoekerscentrum. 'Ze is blij dat jullie gekomen zijn om 

het kind te zien, om het te laten meedoen in het kerstspel. Nu weet ze zeker dat zij en haar 

kinderen welkom zijn op deze wereld'. Dan mogen ze allemaal even de baby vasthouden en 

knuffelen, voordat de vrouw hem teruglegt in zijn wiegje. Terwijl ze terugrijden naar huis, is 
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iedereen een beetje stil. Alleen Linda zegt vol trots: "Zie je nou dat je wel een kerstkind kunt 

vinden? Als je maar zoekt'.           

Uit “De vlag uit” van Han van Uden, met dank aan een collega 

 

Dienst op Kerstmorgen. 

In mijn vorige gemeente was Kerstmorgen een echte gezinsdienst en de laatste jaren ook drukker 

bezocht dan de Kerstavonddienst. Ik hoop overigens dat mensen zowel Kerstavond als 

Kerstmorgen de weg naar de Kerk weten te vinden. Samen Kerst vieren geeft verbondenheid. We 

verlangen allemaal naar vrede op aarde. Toch wil ik speciaal de kinderen voor Kerstmorgen 

uitnodigen. Er is kindernevendienst. Maar daarvoor kijken we en luisteren we naar het 

Kerstverhaal van Dick Bruna. Daarna zingt het koor Glorify een lied, waarna de kinderen naar de 

nevendienst mogen. We hopen op veel kinderen! We beginnen 9.45 uur met twee liederen die we 

samen zingen en één lied dat het koor Glorify zingt. Weet je welkom! 

 

Gelegenheidskoor 22 februari 2026. 

Op 22 februari 2026 is de tweede gezamenlijke dienst van de Brabantse Walkerken, met alle 

predikanten en regiopredikant Marloes Meijer als voorgangers, dit keer in Steenbergen. Het is de 

bedoeling dat er dan een gelegenheidskoor zingt met zangers van alle vier gemeentes. Twee keer 

van tevoren wordt geoefend: zaterdag 21 februari van 10.30 uur tot 12.00 uur in het kerkgebouw 

aan het Kerkplein 7, in Steenbergen. De volgende dag is de dienst. Dan wordt er nog een keer 

geoefend door het koor om 9.00 uur. De liederen die gezongen zullen worden zijn 281 en 547. Als 

je belangstelling hebt voor het gelegenheidskoor, laat het me weten. Dan geef ik het door aan ds. 

Annet Ravensberg uit Steenbergen. Je mag ook rechtstreeks contact met haar opnemen. 

 

Goede Kerstwensen. 

Cees en ik krijgen verschillende kerstkaarten, in de bus, per mail en per app van gemeenteleden. 

Daar zijn we blij mee! Wij wensen jullie allemaal heel gezegende Kerstdagen, en een rustig en 

verbindend 2026, waarin ‘vrede op aarde’ iets meer werkelijkheid wordt dan nu het geval is! 

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 

 

 

Van de regiopredikant 

Lastige kerstboodschap 

Keihard zijn ze. De stoere influencers waar veel mensen zich door laten leiden. Op weg naar het 

snelle geld en succes. Als je niet slaagt, dan faal je. Je moet veel geld verdienen, zelfstandig zijn, 

een strak afgetraind lijf hebben, de juiste dure kleding dragen. En je vooral niks aantrekken van 

anderen die het minder hebben. Ja, of misschien omdat je er zo leuk bij afsteekt, als succesvol 

figuur tussen de loosers. 

Het is niet nieuw. Het is ook de werkelijk waarin Lucas het kerstverhaal zich laat afspelen. 

Dat begint met regels en bevelen – allemaal terug naar je eigen land! 

Daarna lezen we hoe succesvolle zakenmannen er geld aan weten te verdienen – er was geen 

plaats in de herberg voor wie niet heel veel geld had. Of was het toen ook al beleid? Dat we 

zorgen voor minder opvangplaatsen, slechte omstandigheden, zodat de vreemdelingen zich hier 

niet thuis kunnen gaan voelen? 

Maar dan gebeurt er een klein wonder. Want midden in die harde wereld, wordt er een klein kind 

geboren. Nietszeggend, in de wereldgeschiedenis van succesvolle mensen. Alles betekenend in 

de wereld van liefde, licht en (samen)leven. 
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Jezus werd niet geboren in een fijne woonkamer onder de kerstboom, niet in een succesvolle 

onderneming en ook niet in een kerkgebouw. Hij werd geboren op een plaats en moment waarop 

hij misschien wel het minst welkom was.  

Dat is een lastige kerstboodschap. 

Als wij Jezus willen ontmoeten, zullen we erop uit moeten, naar dat soort plaatsen. Niet alleen met 

kerst, maar telkens weer. Dat vraagt wat van ons. 

Het vraagt dat we open armen hebben, zoals die ene herbergier die niet onverschillig bleef, maar 

over mogelijkheden ging denken, in plaats van over vette winst. 

Het vraagt dat we net zo’n open hart hebben als die (pleeg)vader die niet leefde vanuit biologische 

feiten, en volgens ‘hoe het hoort’, maar vanuit zijn hart. 

Het vraagt dat we een open geest houden voor onverwachte dingen, zoals die daklozen op de 

velden, die het goddelijke nieuws binnen lieten komen in hun harde levens en ernaar gingen leven. 

En het vraagt dat we open oren hebben, voor woorden die er werkelijk toe doen, die goed en leven 

gevend zijn, zoals die moeder die zo goed wist welke woorden ze in haar hart moest bewaren.  

Ik hoop dat wij de kerstboodschap mee kunnen nemen in ons (kerkelijk) leven, de komende tijd. 

Dan kunnen we met elkaar op weg gaan om samen te ontdekken waar we ook in onze tijd Jezus 

kunnen ontmoeten op de Brabantse Wal. 

En intussen: een mooie kerst gewenst, met allen die u dierbaar zijn en allen die u dierbaar kunnen 

worden. 

Ds Marloes Meijer 

 

 

Uitnodiging Eredienst 25 januari 2026 van regiopredikant ds. Marloes Meijer. 

Beste gemeenteleden, 

 

Op 25 januari 2026 ga ik voor in uw kerk.  Na de dienst zou ik graag nader kennis met u willen 

maken. 

Met de aanwezigen wil ik in gesprek over uw hoop en motivatie voor de toekomst van kerk en 

geloof op de Brabantse Wal.  

Wat is de kracht van uw gemeente?  

Waar zitten zwakheden?  

En op welke manier kan zij relevant zijn in de omgeving?  

Zomaar wat vragen waar we met elkaar over in gesprek gaan. U hoeft dit niet voor te bereiden, 

maar nu u dit heeft gelezen, gaat u er in gedachten natuurlijk vanzelf al mee aan de slag. U bent 

tenslotte ervaringsdeskundigen in deze gemeentes. Met elkaar komen we vast tot mooie 

ontdekkingen. 

 

Ik zal ook iets vertellen over mijn bevindingen in de eerste twee maanden in deze functie. 

En als u vragen aan mij heeft, kunt u die natuurlijk altijd stellen. 

 

Ik zou het fijn vinden om u te ontmoeten na de dienst. 

Deze gesprekken zullen maximaal 1 uur duren. 

 

Graag tot dan! 

Ds. Marloes Meijer 
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Van de Kerkenraad 

 

De Kerkenraad vindt het bijzonder fijn dat ze u een nieuwe 

penningmeester voor het College van Kerkrentmeester kan 

voorstellen. Mw. Lenneke van der Houwen is bereid toe te treden tot 

het College van Kerkrentmeester. Op 21 december 2025 heeft de 

benoeming tijdens de dienst in Nieuw-Vossemeer plaatsgevonden door ds. Marina van der Zwaag. 

Namens de kerkenraad mag ik u goede, gezellige en gezegende feestdagen wensen. 

Henk Moerenhout 

Voorzitter 

T: 06-13431428 

 

Van het College van Kerkrentmeesters 

Kerkbalans en eindejaarscollecte 

De kerkrentmeesters zijn alweer bezig met de actie Kerkbalans die in januari van start gaat. Over 

het afgelopen jaar hebben de meeste gemeenteleden het toegezegde bedrag al voldaan. Er staan 

echter nog een aantal toezeggingen (gedeeltelijk) open; wij willen u daarom vriendelijk vragen om 

dit voor uzelf nog eens na te gaan en, indien van toepassing, uw bijdrage voor het eind van het 

jaar over te maken op rekeningnr. NL61RABO0373725892 t.n.v. CvK Prot. Gem. Halsteren – Nieuw-

Vossemeer. Degenen die hebben aangegeven periodiek een betaalverzoek te willen ontvangen 

krijgen automatisch bericht. 

 

Traditiegetrouw vragen wij tegen het einde van het jaar om een extra gift om het werk van de kerk 

te steunen. Waarom is dit nodig? Wij zijn bijvoorbeeld voor meerdere jaren extra verplichtingen 

aangegaan voor het jeugdwerk en de regiopredikant, terwijl ons ledenbestand toch langzaam 

terugloopt, waardoor onze jaarlijkse inkomsten niet voldoende zijn om de uitgaven te dekken. Een 

extra gift is daarom zeer welkom. U krijgt binnenkort per email of per post een verzoek voor een 

bijdrage. 

Alvast hartelijk dank dat u het werk van de kerk mede mogelijk blijft maken! 

 

Wifi 

Er is, vanwege een storing tijdens de streaming van de kerkdienst, een aanpassing gemaakt in het 

netwerk in de Martinus en de Baak. Er is nu één (open) wifinetwerk actief, zowel in de Baak als in 

de Martinus. 

Netwerknaam: Martinus Gast 

Wachtwoord: Welkom!! 

In de kerk en de Baak komen nog mededelingen te hangen. 

 

De Baak 

Het opknappen van de Baak is bijna afgerond. Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben! De 

ruimten zien er nu weer fris en opgeruimd uit. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat dit zo blijft. 

We willen daarom vriendelijk vragen geen spullen of rommel los te laten slingeren en de ruimten 

en het meubilair netjes achter te laten.  

Vele jaren heeft Betsy voor de schoonmaak van de Baak gezorgd, maar daar moest ze helaas mee 

stoppen. Heel erg bedankt Betsy voor al je werk! We zijn blij dat we Zahra en Amir bereid hebben 

gevonden om dit samen op te pakken en Esther zal als beheerder ook een aandeel hebben in het 

netjes houden van de Baak. 

Namens het College van Kerkrentmeesters. 

Rein Ros 
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Rouwen en vieren 

De kas staat nog tot en met 27 december 2025 aan het 

Gouvernementsplein. In deze periode is de kas van 12.00 

tot 18.00 uur open, ook in het weekend.  

 

 

 
 

 

 

Van de diaconie 

Vanaf half januari 2026 staan er weer in beide kerken grote dozen om etenswaren in te zamelen voor 

de voedselbank. Doet u (weer) mee? Ook wordt er op donderdag 29 januari, vrijdag 30 januari en 

zaterdag 31 januari 2026 weer geflyerd voor de Voedselbank in de PLUS supermarkt in Halsteren.  

Hebt u nog een uurtje vrij op één van deze dagen, meldt u dan aan bij Jan KleinJan tel. 06 22357711 

 

 

Open Kerk 

 

De werkgroep Open kerk organiseert ook dit jaar weer haar traditionele 

nieuwjaarsreceptie In de Sint-Martinuskerk te Halsteren op zaterdag 3 januari van 

10.30 – 13.00 uur. Op deze eerste zaterdag van het jaar nodigen wij u van harte 

uit voor een nieuwjaarsdrankje met oliebollen.  

Graag willen we met u proosten op het nieuwe jaar en elkaar alle goeds toewensen voor 2026. 

Tot ziens op 3 januari a.s. 

Werkgroep Open Kerk  

 

 
Samenzangmiddag  

 

Op zaterdag 31 januari a.s. zal er in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom 

een samenzangmiddag worden gehouden. De samenkomst begint om 16.00 

uur en zal ongeveer een uur duren. We zingen liederen die iedereen kent.  

Van alle vier kerken op de Brabantse Wal zullen mensen samen komen 

zingen. Daarom vragen we u: vertel dit verder in uw kerk, en nodig iedereen 

uit, want iedereen die wil komen zingen, is van harte welkom! 

Er zullen ook koorzangers bij zijn, die de liederen eventueel meerstemmig 

mee kunnen zingen en zo de samenzang mooier en sterker maken. We zullen 

worden begeleid door organist/pianist Sophie van Sluijs.  

De samenkomst zal worden geleid door ds. Annet Ravensberg (Steenbergen) 

en ds. Ellen van Sluijs (Bergen op Zoom). 

Uiteraard is de toegang gratis. Dus komt allen, zegt het voort en vertelt het 

verder! Graag tot ziens op zaterdag 31 januari in Bergen op Zoom! 

Muzikale groet van Annemiek Vogels (Cantorij Rejoice) 
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 Inloopochtend 

Elke 3e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 21 januari 2026. U 

bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur tot 11.30 

uur.                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Bus- en/of taxivervoer 

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar is het voor u moeilijk, dan zijn er gemeenteleden 

beschikbaar om u op te halen en thuis te brengen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gerrit 

Hardeman, tel. 0164-683948 of 06 15400753. Hij brengt u in contact met gemeenteleden die hiervoor 

paraat staan. 

 

Voorbede 

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor zaterdag 

18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl. 

Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie krijgt op uw mail, kunt u Plonie 

van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com. 

 

Vertrouwenspersonen 

Meta van Geest metavangeest@home.nl 

Charlotte Verbraak cverbraak@mayet.nl 

 

 

 

Wat we verder nog willen delen 

Kerstoverdenking: de herder en de kudde, door scriba Kees van Ekris. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/ en doorklikken naar de overdenking 

 

 

 

Als bijlage is toegevoegd de nieuwsbrief van Youth for Christ 
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